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NIEUWSBRIEF WIJKGEMEENTE CATHARIJNE voor 22 februari 2026 
Agenda  
Maandag 23 februari:  serie ‘Andrew Root, Ministry in a secular Age’, 20.00 uur in Nieuw Salem 
Dinsdag   24 februari: ophalen stapeltjes kerkbladen, vanaf 14.00 uur in Nieuw Salem 
            of op donderdagochtend tussen 8.30 en 11.30 uur op het KB 
Woensdag 25 februari: sobere maaltijd (18.15 uur) en versper (19.15 uur) in ’t Hoge Licht 
Vrijdag       27 februari: Goedenavondcafé in Nieuw Salem 
 
 

EERSTE RESULTAAT ACTIE KERKBALANS 2026: KERK EN DIACONIE 
We geven nu een eerste overzicht te geven van de toezeggingen voor de Actie Kerkbalans, zodat vergelijkingen met 
een eerder jaar betrouwbaarder zijn. In maart en april wordt met kerkleden die niet gereageerd hebben op de Actie 
Kerkbalans mondeling of per brief contact opgenomen. Op 1 mei wordt een uitgebreid overzicht gepubliceerd, met 
uitsplitsing naar de wijkgemeenten. Hieronder de stand op 13 februari 2026. En de vergelijking met die van 2025. 

 13 februari 2026 13 februari 2025 1 mei 2025 
Toezegging VVB (CvK)  296.200  301.600  308.300  
    

Toezegging Diaconie 95.900  93.100  95.900  
 

De werkgroep geldwerving bedankt u bij deze hartelijk voor uw bijdrage. 
 

P.S. In de folder is het verkeerde emailadres gebruikt voor het Kerkelijk Bureau. Voor vragen en opmerkingen tav de 
Kerkbalans kunnen bericht worden gestuurd naar: ledenadmin@pg-driebergen.nl 
 

COLLECTE Zondag 22 februari : Stichting EXODUS: 
Exodus biedt hulp aan mensen met een forensische achtergrond. We ondersteunen deelnemers om vanuit eigen 
kracht te werken aan een zinvol bestaan. Hiermee dragen wij bij aan een veiligere samenleving met minder 
criminaliteit. Wij geloven in groei en ontwikkeling van deelnemers zodat zij in staat zijn om goede keuzes te maken. 
Exodus staat midden in de samenleving en biedt deelnemers perspectief op een nieuwe toekomst. Mensen 
verdienen een nieuwe kans. We zetten onze ervaring en expertise in om die kansen samen met de deelnemer te 
benutten. We bevelen deze collecte van harte bij u aan. Graag uw bijdrage op het bekende rek.nr. van de Diaconie:  
NL47 RABO 0385 2538 18 o.v.v. collecte 22 februari 2026. 
 

AANKONDIGING VIERING TUSSEN PASEN EN PINKSTEREN. 
De gezamenlijke Adventsviering 2025 van de wijkgemeentes Catharijne en Immanuel heeft gezorgd voor een 
hechtere samenwerking en verbindende activiteiten van het pastoraat van Immanuel- en Catharijnegemeente. 
Tussen Pasen (Opstanding van Jezus) en Pinksteren (Feest van de Geest) organiseren wij een speciale bijeenkomst 
voor iedereen van 80 jaar en ouder.  Het thema van deze viering is “Elkaar ontmoeten”, waarbij gezelligheid, 
ontmoeting en samenzijn centraal staan.  Het belooft een warme gelegenheid te worden om oude vrienden teug te 
zien, nieuwe contacten te leggen en van een sfeervolle viering te genieten. Noteer de datum: Donderdag 23 April 
2026 alvast in uw agenda en houd onze communicatie in de gaten voor de exacte tijd. Plaats: Grote Kerk. 
Monica Walst en Leen Terlouw 
 

THEOLOGIE VAN ANDREW ROOT 
Deze Amerikaanse theoloog schrijft sneller dan ik kan bij lezen ☺ Maar hij is bijzonder inspirerend. Vooral omdat hij 
geen antwoorden geeft. Maar wel een hele goede vraag aan de orde stelt: kunnen wij nog geloven in een God die 
handelt in deze wereld? Hij wil niet terug naar een God die alles van boven bestuurt. Om weer te kunnen ontdekken 
waar en hoe God in deze wereld zichtbaar is, stelt Root voor te wachten. Wachten op God is geen passief 
achteroverleunen, maar bewust samen leven en zoeken naar wat raakt. In een serie van drie avonden verkennen we 
het werk van Root en vertalen dat naar onze situatie. Je bent van harte welkom op 23 februari en 9 en 23 maart. 
20.00 uur in Nieuw Salem 
 

SOBERE MAALTIJDEN EN VESPERS IN DE VEERTIGDAGENTIJD 
Op vijf woensdagen zijn er ook dit jaar weer maaltijden en vespers die door verschillende kerken worden 
georganiseerd. De locatie is steeds hetzelfde: ’t Hoge Licht, Klaproos 2. De maaltijd begint om 18.15 uur en de vesper 
om 19.15 uur. Als je mee wilt eten, graag uiterlijk de maandag voor de woensdag opgeven bij Annelies van Dijk 
(annelies_hiemstra@hotmail.com 06-53627282). De eerste keer is op woensdag 25 februari. Van harte welkom! 
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 Orde van dienst voor zondag 22 februari 2026 – eerste in de veertigdagentijd
 

Voorganger:  Ds. Gerrit van Dijk   
Ouderling: Ron van den Hoek 
Diaken:  Clara Hagen  
Lector :         Leen Terlouw 
Pianist:      Liesbeth van der Kwast   
 

Kosters: Flora Schipper en Rolinka van den Hoek 
Gastvrouw: Anneke Sinke 
Kinderdienst: Voorjaarsvakantie  
Crèche:  op aanvraag 
Beamteam: Annelies en Ariadne Roelants 
Koffiedienst: Felicia Frimpong en Ella van 
Oostenbrugge 

INLEIDING 
De Veertigdagentijd is een spiegel waarin we naar ons zelf kijken. De vraag is wat we zien en of dat beeld ons bevalt. 
De duivel spiegelt Jezus in de woestijn de ene fata morgana na de andere voor. Jezus houdt zijn rug recht en zijn 
blazoen ongeschonden. Terwijl het onze bevlekt is. Maar hé, wij zijn maar mensen, kunnen wij er wat aan doen….? 
Hoe mogen we achter Jezus aan op weg naar Pasen? Met een bezwaard gemoed, of met een opgewekt gestel? 
 

Voorbereiding 
Orgelspel  
Welkom door ambtsdrager van dienst 
Aansteken van de Paaskaars – stilte 
Lied: Psalm 91 vers 1 en 3 (nieuwe psalmberijming)  
Cantorij: Lied 535b – antifoon: Roep hij Mij  
Allen Psalm 91 vers 1 en 3  
1.Wie thuis is bij de hoogste Heer 
    en schuilt in zijn ontferming, 
    die zegt: ‘Bij U leg ik mij neer 
    mijn toevlucht, mijn bescherming. 
    De vogelvanger spant zijn net 
    de pest zal zich verbreiden 
    maar over jou zal God, die redt, 
    zijn sterke vleugels spreiden. 
 

3.God is voor jou een toevluchtsoord; 
   Hij opent wijd zijn deuren. 
   De Allerhoogste geeft zijn woord 
   dat niets jou zal gebeuren. 
   Zijn engelen bewaren jou,  
   de HEER zal op je letten 
   Zelfs leeuwen drijf je in het nauw 
   en adders zul je pletten. 
 

Cantorij: Lied 535b – antifoon: Roep hij Mij  
Bemoediging en groet 
Cantorij: Kyrie (300c) 
 

DIENST VAN HET WOORD 
Gebed 
Lezing: Genesis 3:1 – 9  
Lied:  In de schaduw van de boom (I en II) 
 

I1.Wij leven in de schaduw van de boom 
     wij hebben van de bit’tre vrucht gegeten. 
     Omdat wij onze waarheid wilden weten 
     zijn wij ontwaakt uit de volmaakte droom 
     en God vergeten. 
 

I2.Wij zouden zijn als God, wij zijn ontwaakt, 
    naar de verleider hebben wij geluisterd 
    en daarom is ons paradijs verduisterd 
    en zien wij wie wij zijn, want wij zijn naakt, 
    in kwaad gekluisterd. 
 
 

 
I3.Zodat de slang voorgoed vervloekt zal zijn, 
     zodat de man met zorgen en bezwaren 
     in ’t zweet zijns aanschijns voedsel zal vergaren 
     zodat de vrouw met moeite en met pijn 
     haar kind zal baren. 
 

II1.Wij zijn maar mensen en om onzentwil 
      ligt er een vloek op deze schone aarde, 
      die eenmaal ongerept was, rein en stil, 
      een Hof van Eden, een volmaakte gaarde, 
     die God bewaarde. 
 

II2.Wij zijn maar mensen en de grote drang 
      om het geheim van goed en kwaad te weten 
      verheft ons hoog en maakt ons grondloos bang, 
      maakt ons als God als wij zijn vruchten eten, 
      en godvergeten. 
 

II3.Wij zijn maar mensen uit de moederschoot 
      met smart en tranen aan het licht getreden 
      en levend naar een onafwend’bre dood 
      stof keert tot stof, hoe haastig wordt ons heden 
      voorgoed verleden. 
 

Schriftlezing: Matteus 4:1 – 11  
Lied: De Geest heeft Hem ertoe gebracht 
 

1.De Geest heeft Hem ertoe gebracht 
   om in een eenzaam vechten 
   met fluisteringen van de nacht 
   zich niet te laten knechten. 
 

2.Om de verleiding van de macht 
    geen kans te kunnen geven 
    zocht Hij alleen de stille kracht 
    van wat er staat geschreven 
 

5.Zullen wij veertig dagen lang 
    zelf Jezus’ weg betreden, 
    en wordt met vasten en gezang 
    zijn strijd dan meegestreden? 
 

6.Het is aan ons om in zijn spoor 
   de uittocht te voldragen. 
   Dan breekt het licht van Pasen door, 
   voorbij aan alle vragen. 
Preek  
Orgelspel 
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Lied: Psalm 24 (nieuwe psalmberijming) 
1.De aarde is met al wat leeft, 
    met alles wat Hij adem geeft,  
    van Hem, de HEER, de hoogste koning. 
    Hij laat het land onwrikbaar staan, 
    oprijzend uit de oceaan. 
    Zijn macht geeft mens en dier een woning. 
 

2.Wie mag Gods tempel binnengaan 
    Wie kan er op zijn hoogte staan 
    Wie zal Hem op zijn berg vereren? 
    Hij die een zuiver leven leidt, 
    die leugens en bedrog vermijdt 
    en nooit een valse eed zal zweren. 
 

3.Aan hen die eerlijk zijn en echt 
   doet God, hun redder, altijd recht. 
  Zijn zegen zullen ze ontvangen. 
   Dit is het volk dat Hem verwacht; 
    zij vormen Jakobs nageslacht, 
    de mensen die naar Hem verlangen. 

4.Kom, poorten, hef je oude boog 
    Maak nu de doorgang wijd en hoog: 
    de hoogste koning rijdt naar binnen. 
    Wie is die vorst vol majesteit? 
    De HEER, de held die in de strijd 
    met grote macht zal overwinnen. 

 
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed,  
gezamenlijk Onze Vader 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons  
allen  naar: Dhr. Remco v.d. Leyh, Engweg 25B 
 
Collectedoelen: 1. Stichting Exodus 
  2. Plaatselijke Kerk 
Uitleiding 
Lied: 898 ‘ Een vaste burcht is onze God ‘vers 1 en 2 
Zegen 
Orgelspel 

We ontmoeten u na afloop graag in Nieuw Salem bij de koffie, thee of limonade. 
 
KERKDIENSTEN zijn online te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1476-Grote-Kerk-Driebergen-
Rijsenburg 
 
De kerkenraad van WG Catharijne wenst u een goede zondag en een fijne week toe. 
 
GEGEVENS BEREIKBAARHEID PREDIKANTEN:   
Ds. Gerrit van Dijk gerritvandijk@wgcatharijne.nl tel.: 06-31515565 bereikbaar: ma t/m vrij van 8.30 – 9.00 uur           
Miriam Bierhaus miriambierhaus@wgcatharijne.nl tel: 06 2960 6012 bereikbaar: ma t/m vrij van 09:15 - 10:00 uur: 
en op dinsdag is haar vaste werkdag. ( vakantie van 12 februari t/m 22 februari ) 
Hester van Gurp hestervangurp@wgcatharijne.nl tel.: 06-44267373 bereikbaar op de vaste werkdag woensdag.   
 
Kopij voor de volgende nieuwsbrief graag vóór donderdag naar  nieuwsbrief@wgcatharijne.nl  
 
 
 

De verzoeking in de woestijn – Rembrandt 
1640 


