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Vesper maandag 30 maart in het Hoge Licht - aanvang 19.30 uur  
Voorganger: Gerard Frank Sollman - muzikale begeleiding: Albert Blok 
   
Muziek  

Aansteken van de paaskaars 
 

Jezus zegt: Ik ben het licht voor de wereld. Wij Mij volgt loopt nooit meer in de 
duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. (Johannes 8:12) 

 

Stilte 
 

Openingswoorden 

Voorganger: De Heer zij met u 
GEMEENTE: OOK MET U ZIJ DE HEER 
Voorganger: Wie woont in de hoede van de Allerhoogste 
GEMEENTE: OVERNACHT IN DE SCHADUW VAN DE EEUWIGE 
Voorganger: Bij nacht en ontij heb je niets te vrezen 
GEMEENTE: HIJ IS EEN SCHILD EN EEN MUUR OM JE HEEN 
 
Psalm 77: 1 (Melodie van psalm 86; tekst: Nieuwe Psalmberijming) 
 

Luid roep ik tot God zal horen; 
haast heb ik de moed verloren. 
Ik roep God met luide stem, 
strek mijn handen uit naar Hem. 
Rusteloos zijn mijn gedachten, 
troosteloos de lange nachten. 
Wanhoop voel ik en verdriet; 
aan Hem denken helpt me niet. 
 

Gebed tot inkeer 
 

Lezing:  Johannes 11: 55 -  Johannes 12: 1 -11  
 

NLB 563 (melodie NLB 607 – Gij zijt voorbijgegaan) 
 

Overdenking 
 

Stilte 
 

Zingen – Psalm 140: 1, 2, 8 
 

Gebeden: Na iedere gebedsintentie lied 367E  ‘Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons’ 
 

Slotlied 
 

Zingen – Lied 908: 1, 7 
 

Zegenbede  
 
 
 

Wij verlaten in stilte deze ruimte en de kerk 
 
 



Vesper dinsdag 31 maart in het Hoge Licht - aanvang 19.30 uur 
Voorganger: Douwe Semmelink - muzikale begeleiding: Elly en Jan Doorn 
 
 

Muziek bij binnenkomst  

Aansteken van de paaskaars  

Jezus zegt: Ik ben het licht voor de wereld. Wij Mij volgt loopt nooit meer in de 

duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. (Johannes 8:12) 

Stilte 

Psalm 77: 2 (instrumentale impressie van David Nevue onderstaand de tekst ter 

overdenking 

Zonder woorden, aangeslagen, 

lig ik wakker vol met vragen. 

Steeds haal ik mij voor de geest 

hoe het vroeger is geweest: 

hoe ik spelend op de snaren 

Gods nabijheid heb ervaren. 

Nu klinkt treurig mijn refrein: 

zou Hij mij vergeten zijn? 

Gebed  

Johannes 12: 20 – 26 

Zingen: Heer wijs mij Uw weg (Sela) 

1.Heer, wijs mij uw weg 

   en leid mij als een kind 

   dat heel de levensweg 

   slechts in U richting vindt. 

   Als mij de moed ontbreekt 

   om door te gaan, 

   troost mij dan liefdevol  

   en moedig mij weer aan. 

  

2.Heer, leer mij uw weg, 

   die zuiver is en goed. 

   Uw woord is onderweg 

   als een lamp voor mijn voet. 

   Als mij het zicht ontbreekt, 

   het donker is, 

   leid mij dan op uw weg,  

   de weg die eeuwig is. 

  

3.Heer, leer mij uw wil 

   aanvaarden als een kind 

   dat blindelings en stil 

   U vertrouwt, vrede vindt. 

   Als mij de wil ontbreekt 

   uw weg te gaan, 

   spreek door uw Woord en 

   Geest mijn hart en leven aan. 

  

4.Heer toon mij uw plan; 

   maak door uw Geest bekend 

   hoe ik U dienen kan 

   en waarheen U mij zendt. 

   Als ik de weg niet weet, 

   de hoop opgeef, 

   toon mij dat Christus heel 

   mijn weg gelopen heeft. 

Overdenking 



Stilte 

Zingen – Zo lief had God de Vader ons (1 couplet) 

Zo lief had God de Vader ons,  

dat Hij zijn eigen Zoon zond  

tot heil van ons gebroken hart,  

omdat Hij ons zo kostbaar vond.  

Hoe diep en schrijnend was Gods pijn  

toen Hij zijn Zoon zo lijden zag;  

toch is het Jezus' bloed dat ons  

weer dicht in zijn nabijheid bracht. 

 

Gebeden   

Zingen: Groot is uw trouw o Heer 

1.Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 

   Er is geen schaduw van omkeer bij U. 

   Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, 

   die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 

 

Refrein: 

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer 

iedere morgen aan mij weer betoond. 

Al wat ik nodig had hebt Gij gegeven, 

groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

 

2.Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 

   en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 

   kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 

   Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 

Zegen 

 

 

Wij verlaten in stilte deze ruimte en de kerk 

 
 

 

 

 

 



Vesper woensdag 1 april in het Hoge Licht - aanvang 19.30 uur 

Voorganger: Janneke Hulsman - muzikale begeleiding: Gerrit Pijper 

 

Muziek vooraf 
 

Kaars aansteken - welkom door de voorganger - moment van stilte 
 

Openingswoorden 

Voorganger: De Heer zij met u 

GEMEENTE: OOK MET U ZIJ DE HEER 

Voorganger: Wie woont in de hoede van de Allerhoogste 

GEMEENTE: OVERNACHT IN DE SCHADUW VAN DE EEUWIGE 

Voorganger: Bij nacht en ontij heb je niets te vrezen 

GEMEENTE: HIJ IS EEN SCHILD EN EEN MUUR OM JE HEEN 
  

Lied: Psalm 77: 3 
 

Heeft de Heer dan echt besloten 

ons voor altijd te verstoten? 

Wat als Hij nu nooit meer komt, 

als Zijn woord voorgoed verstomt? 

Is God Zijn verbond vergeten; 

wil Hij niets meer van ons weten? 

Is Hij meer van toorn vervuld 

dan van liefde en geduld? 
 

Gebed tot inkeer 
 

Schriftlezing: Johannes 12:32-36 en 44-50 (NBV21) 
 

Lied: Zoekend naar licht – lied 1005 in liedboek  
 

Overdenking 
  

Korte stilte 
 

Luisterlied met video: Wij lopen naar het licht toe – Sela 
  

Gebeden  
  

Stil gebed eindigen met het Onze Vader  
 

Lied: Jezus, om uw lijden groot – lied 558, verzen 1, 6, 8, 9, 10  
  

Zegenbede 

  

Wij verlaten in stilte deze ruimte en de kerk 

 

 



Witte donderdag, 2 april in de Grote Kerk - aanvang 19.30 uur 

Voorganger: pastor Miriam Bierhaus - muzikale begeleiding: Paul van Oosten 

 

Orgelspel 

Welkom door de ambtsdrager van dienst 

Aansteken van de paaskaars - stilte 

Lied: Psalm 77 vers 4 

Pijn doet het dat God al tijden 

niets laat zien van medelijden. 

Hij, de allerhoogste Heer, 

toont zijn sterke hand niet meer. 

Ik blijf denken aan uw werken, 

hoe U ons uw trouw liet merken. 

Ik zorg dat ik niets vergeet 

van de daden die U deed. 
 

Bemoediging en groet 
 

Kyrie lied: 281 Wij zoeken hier uw aangezicht 
 

Gebed 

Bijbellezing: Johannes 13 1-11 

Lied: 569 Toen Jezus wist: nu is gekomen 1,2  

Bijbellezing: Johannes 12-20 

Lied 569 Toen Jezus wist: nu is gekomen 3, 4   

Verkondiging 

Orgelspel 

Lied: 970 Vlammen zijn er vele 1,4, 5  

Collectedoelen 

Voorbeden 

Tafelgebed – instellingswoorden - vredegroet 

Delen van brood en wijn 

Zingen onder het delen: Lied: 568a Ubi Caritas; Taizé 128 Eat this bread,    

Lied 117d Laudate omnes gentesLied 900 Nada te turbe,  

Lied: Taizé 3 ‘Blijf bij Mij en waak hier met Mij’  

Wij verlaten in stilte de kerk 



Goede Vrijdag, 3 april in de Grote Kerk - aanvang 19.30 uur 

Voorganger: ds. Leo Oosterom  

Muzikale begeleiding: CatharijneCantorij olv Lieke Geraats en orgel/piano: Paul van 

Oosten 

 

Deze dienst is de voortzetting van Witte Donderdag. We komen in stilte de kerk binnen.  
 

Stilte 
 
Lied 77:5 Nieuwe Psalmberijming 
 

Heilig is uw weg, verheven. 
Welke god staat niet te beven? 
U die onnavolgbaar bent 
maakt uw naam met macht bekend. 
Opzienbarend zijn uw daden, 
wonderen van uw genade. 
Volken zagen wereldwijd 
hoe uw arm ons heeft bevrijd. 

 
Openingsgebed 
 
De cantorij zingt het Stabat Mater van Kodály 
 
Gedicht ‘Memlinc’ van Martinus Nijhoff 
 

Ernstig en eenzaam staat 
Tussen de holten van 
Hemel en aarde de man 
Die Gods woorden verstaat, 
  
Antwoord weet, maar nog zwijgt 
Zo lang de vraag nog klinkt, 
Wacht tot de wereld verzinkt 
En een ster de zon overstijgt. 
  
Hong'rend naar eeuwigheid 
Brak hij zijn leven als brood, 
Proefde in dit voedsel den dood, 
Deed afstand, en houdt zich bereid. 
  
Luisterend, zwijgend, en in 
Vroomheid bereid: voorwaar, 
Dit is geen einde nog, maar 
Een voorgoed begonnen begin. 

 
Zingen: Psalm 22 vers 1 
 
Lezing Psalm 22:2-6 
 



Zingen: Psalm 22 vers 10 
 
We lezen het evangelie volgens Johannes 
 
Lezing Johannes 18:1-11 
 
Lied 558:1 
 
Lezing Johannes 18:12-27 
 
Lied 558:6 
 
Lezing Johannes 18:28-40 
 
Lied 558:7 
 
Lezing Johannes 19:1-16a 
 
Lied 558:8 
 
Lezing Johannes 19:16b-30 
 
De paaskaars wordt gedoofd, de stola wordt afgelegd 
 
Stilte 
 
Koraal “Wenn ich einmal soll scheiden” door de cantorij 
 
Lezing Johannes 19:31-37 
 
Lied 558:9.10 
 
Lezing Johannes 19:38-42 
 
We zingen Lied 590 in beurtzang met de cantorij: 1a, 2c, 3a, 4c, 5a 
 
Luthers Avondgebed 
 
 
 
 

Wij verlaten in stilte de kerk 
 
 

 

 

 

 

 



Paaswake, Stille zaterdag 4 april in de Grote Kerk - aanvang 20.30 uur 

Voorganger: ds. Gerrit van Dijk- muzikale begeleiding: Paul van Oosten 

 

Deze dienst is de voortzetting van Goede Vrijdag. We komen in stilte de kerk binnen.  
 

Stilte 

Lezing: Psalm 77 

Lied:  Psalm 77 vers 6  

Zeeën zijn toen zij U zagen 

bevend op de vlucht geslagen. 

Wolken goten water uit; 

heel de hemel gaf geluid. 

Dreigend flitsten bliksemschichten 

die de wereld fel verlichtten. 

Donder rolde dreunend rond, 

siddering trok door de grond. 

Stilte 

 

Dienst van het licht 

Lied 594 Wachters op de morgen 

De Paaskaars wordt ontstoken en de kerk in gedragen 

Op drie plaatsen wordt gezongen: Voorganger: Licht van Christus 

   ALLEN:  LICHT VAN CHRISTUS 

Lied 600 Licht, ontstoken aan het donker 

(tijdens het zingen van dit lied worden meer kaarsen aangestoken) 

Lezingen in de paasnacht 

Lezing: Genesis 1: 1 – 2:3 

Lied 513 God heeft het eerste woord 

Lezing: Exodus 14: 9 – 22  

Lied: Psalm 68 vers 7 

Lezing: Jesaja 56: 1 – 8 

Lied 722 Uw stem Heer hebben wij gehoord 

Lezing: Psalm 103 

Lied: Psalm 103e Bless the Lord 



Lezing: Micha 4: 1 – 5  

Lied 462 Zal er ooit een dag van vrede 

Lezing: Johannes 1: 1 – 18  

Lied 499 Nu gaat de hemel open vers 1, 3, 5 

Lezing: Matteus 18: 1 – 10  

Lied 620 Hoor aan Gij die Gods kinderen zijt vers 1, 11, 12 

 

Doopgedachtenis 

Lied 858 Vernieuw in ons, o God 

Doopvont wordt gevuld - hernieuwing doopbelofte 

Voorbeden: NLB 1005 Christus ons licht 

Zegen 

 

We verlaten zingend de kerk en dragen het licht naar buiten 
 

“Laudate omnes gentes, laudate Dominum” 
 
 


