
NIEUWSBRIEF WIJKGEMEENTE CATHARIJNE  15 maart 2026 
AGENDA:  
Woensdag 18 maart: Bijbel lezen voor zondag. Nieuw Salem, 10.30 – 11.30 uur. 
Woensdag 18 maart: sobere maaltijd (18.15 uur) en versper (19.15 uur) in ’t Hoge Licht 
Donderdag 19 maart: theatervoorstelling over dementie, 19.30 uur in ’t Hoge Licht 
Vrijdag 20 maart: Filmhuis (www.filmhuisparklaan.nl) 
 
Kopij voor de volgende nieuwsbrief graag uiterlijk woensdag naar  nieuwsbrief@wgcatharijne.nl 
 
COLLECTE ZONDAG 15 MAART: BIJBELGENOOTSCHAP  
Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap brengt al meer dan 200 jaar de Bijbel dichtbij. We willen dat 

mensen in binnen- en buitenland toegang krijgen tot de Bijbel. Want in de Bijbel horen wij Gods boodschap van liefde voor de 
wereld, die ons in beweging brengt en onze weg verlicht. Wereldwijd brengen we de Bijbel dichtbij. Als mensen de Bijbel niet 
kunnen lezen in de taal van hun hart, werken we samen met vertalers ter plaatse aan een vertaling. 
We willen er ook voor zorgen dat de Bijbel voor mensen bereikbaar is. Daarom zorgen we voor gratis Bijbels of goedkope edities, of 
we helpen bijvoorbeeld mee aan een audio-versie. 
En we ontwikkelen samen met andere Bijbelgenootschappen kinderproducten, omdat we willen dat ieder kind de kans krijgt om 
kennis te maken met de Bijbel. Want wij geloven dat de Bijbel er is voor iedereen. Want de Bijbel is er voor iedereen. We bevelen 
deze collecte van harte bij u aan. Graag uw bijdrage op het bekende rek.nr. van de Diaconie:  NL47 RABO 0385 2538 18 o.v.v. 
collecte 15 maart 2026. 
SOBERE MAALTIJDEN EN VESPERS IN DE VEERTIGDAGENTIJD 
Op vijf woensdagen zijn er ook dit jaar weer maaltijden en vespers die door verschillende kerken worden georganiseerd. De locatie 
is steeds hetzelfde: ’t Hoge Licht, Klaproos 2. De maaltijd begint om 18.15 uur en de vesper om 19.15 uur. Als je mee wilt eten, graag 
uiterlijk de maandag voor de woensdag opgeven bij Annelies van Dijk (annelies_hiemstra@hotmail.com 06-53627282). 
OMZIEN – theatervoorstelling over dementie  
Een voorstelling over mens zijn, als alles verandert door dementie. Dementie gaat vaak gepaard met eenzaamheid. Niet alleen bij de 
persoon bij wie de ziekte zicht ontpopt, maar ook bij de naasten. Want hoe ga je om met ‘levend verlies' en blijf je in verbinding met 
elkaar? Over deze zoektocht gaat deze persoonlijke voorstelling. ‘Omzien’ wordt gespeeld door Anke Zwiers met een groot pop-up 
boek en schaduwspel. Na de voorstelling is er ruimte voor gesprek.  
Donderdag 19 maart in ’t Hoge Licht Tijd: 19.30 uur. Aanmelden bij gerritvandijk@wg-catharijne.nl 
MARCUSPASSIE IN DE GROTE KERK 
Op zondag 22 maart om 19.30 uur voert Kerkkoor Driebergen o.l.v. Martin de Jong de Marcuspassie uit. Deze passiemuziek is 
gecomponeerd en getoonzet door Hans Boelee, en gebaseerd op Bijbelteksten van evangelist Marcus. Het lijdensverhaal wordt niet 
zoals in de klassieke passionen als recitatief gezongen, maar gelezen door de liturg ds. Gerrit van Dijk. De woorden van Petrus en 
Johannes en van de slavin worden door solisten uit het koor vertolkt. Eduard van Maanen zal de woorden van  Jezus vertolken. Het 
koor zingt bekende lijdensliederen, sommige met samenzang, en vertolkt de stem van het volk rondom de kruisiging. De begeleiding 
komt van Jeroen van de Weerdt op orgel, Yta van der Zwaag, hobo en Giselle Bentvelsen, cello. 
De toegang is gratis, er is een collecte na afloop (richtbedrag € 10,-). 
GOEDE VRIJDAG OP DE TRAAIJ 
De afgelopen jaren stonden we met drie wijkgemeenten in de middag op Goede Vrijdag op De Traaij (tegenover boekhandel Baas) 
om Gods liefde uit te delen aan voorbijgangers. Ook dit jaar willen we dat weer doen op vrijdag 3 april. Help je mee? Dat kan door 
mee te denken in de voorbereiding of door een uur (of langer) te helpen die middag. Je kunt dan soep of iets lekkers uitdelen en in 
gesprek gaan met wie wil over de betekenis van Goede Vrijdag en Pasen. 
Geef je op bij miriambierhaus@wgcatharijne.nl  of marienkollenstaart@traject24.nl. Dinsdagavond 31 maart, na de vesper in het 
Hoge Licht,  is er een bijeenkomst ter voorbereiding om afspraken te maken en te bidden om Gods zegen." 
 

ORDE VAN DE DIENST OP ZONDAG 15  MAART 2026 
Vierde in de 40dagen tijd 

 
Voorganger:  Ds. Gerrit van Dijk  
Ouderling: Ron van den Hoek 
Diaken:  Clara Hagen  
Orgel:  Paul van Oosten 
Lector:  Job Krijgsman 
Kosters:  Ella van Oostenbrugge 
xxxxxx                   x en Flora Schipper 

Gastvrouw: Anneke Sinke 
Crèche:  op aanvraag 
Kindernevendienst: Liesbeth van der Kwast 
Beamisten: Michel en Mylène van den Berg 
Koffiedienst:      Nella Luiten en Lenie Ploeg

VOORBEREIDING 
Muziek vooraf 
Welkom door ouderling van dienst  
Aansteken van de Paaskaars 
Stiltemoment 
Lied: Psalm 122 (uit Psalmen anders) 

1.Ik was blij toen iemand aan mij vroeg 
   of ik meeging naar het huis van God. 
   Nu sta ik hier en er is plaats genoeg 
   in de tempel van de Vredevorst 
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refrein:   Ik ben blij, ik ben blij, 
 dat ik meeging naar het huis van God 
  ik ben blij, ik ben blij 
  in de tempel van de Vredevorst 
2.Ik ben blij, dat ik hier welkom ben 
   in dit his waar ik gezegend word 
   Elke man en vrouw en ieder kind 
   is genodigd door de Vredevorst 
3.Voor de schoonheid van dit vredeshuis 
   de omarming die de Heer ins geeft 
   en met ieder die naar liefde dorst 
   aanbid ik hier de Vredevorst 
 
Bemoediging en groet    
De kinderen gaan naar hun eigen ruimte 
Kyriegebed 
Kyrielied. 281’Wij zoeken hier uw aangezicht’ vers 1, t/m 5 
DIENST VAN HET WOORD 
Gebed  
Lied 546 ‘Wees blijde nu in ’t midden van het lijden’ 
Bijbellezing: Matteus 20: 17- 28 
Lied: ‘Zie, wij gaan op naar Jeruzalem’ (ZG 6- 8) 
Refrein: Zie, wij gaan op naar Jeruzalem, 

de stad, door bergen omgeven, 
waar God is als een wal van trouw 
rondom wie in haar willen leven. 

1.Hij die uit God geboren is 
   waagt zich nu aan de duisternis, 
   omarmt de nacht, ontwijkt die niet 
   en drinkt daar in het doodsgebied 
   de beker vol verdriet. 
2.Hij gaat ons voor, is ons vooruit 
   in eenzaamheid. Maar niemand stuit 
   zijn vast geloof dat deze weg 
   ten einde toe wordt afgelegd 
   als aller mensen knecht. 
4.Hij die de uittocht heeft volbracht, 
   de doodszee trad in diepe nacht - 
   wij waken, bidden, wachten Hem. 
   De zon gaat op, dan klinkt zijn stem: 
   Hier is Jeruzalem! 
5.De stad die nu nog boven is, 
   verborgen in de duisternis, - 
   die komen zal in deze tijd, 
   een bruid, Gods liefde toegewijd, 
   een hemel wereldwijd. 
 
Verkondiging  
Orgelspel 
Lied ‘Ik wil jou van harte dienen’ (Hemelhoog 395) 
 
 

Ik wil jou van harte dienen 
en als Christus voor je zijn. 
Bid dat ik genade vind, dat 
jij het ook voor mij kunt zijn. 
 
Wij zijn onderweg als pelgrims, 
vinden bij elkaar houvast. 
Naast elkaar als broers en zusters, 
dragen wij elkanders last. 
 
Ik zal Christus' licht ontsteken 
als het duister jou omvangt. 
Ik zal jou van vrede spreken 
waar je hart naar heeft verlangd. 
 
Ik zal blij zijn als jij blij bent, 
huilen om jouw droefenis, 
al mijn leeftocht met je delen 
tot de reis ten einde is. 
 
Dan zal het volmaakte komen 
als wij zingend voor Hem staan, 
als wij Christus' weg van liefde 
en van lijden zijn gegaan. 
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
De bloemen gaan met een hartelijke gelukwens naar Ida en 
Bas van Duuren 
Collectes:  1 Bijbelgenootschap 
  2. Plaatselijke kerk 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader 
Kinderen komen in de kerk 
UITLEIDING 
Lied: Gedenken wij dankbaar de daden des Heren 
(Tussentijds 157) 
Gedenken wij dankbaar de daden des Heren,  
zijn leven, zijn dood en verrijzenis,  
en dat wij oprecht tot Jezus ons bekeren  
die onze God en leidsman ten leven is.  
  
Hoe hadden wij onze bestemming vernomen, 
was Jezus de weg niet ten einde gegaan. 
Wie zouden wij zijn, als Hij niet was gekomen 
om in zijn lichaam onze dood te doorstaan. 
 
Hoe zouden wij ooit voor elkaar kunnen leven,  
had Hij ons de liefde niet voorgeleefd,  
die tot de dood zich prijs heeft willen geven,  
die, Zoon van God, ons aller slaaf is geweest.  
  
Zegen 
Orgelspel 
 

 
We ontmoeten u/jullie graag in Nieuw Salem, tijdens de koffie/thee en limonade 

De kerkenraad van Wijkgemeente Catharijne wenst u een goede week toe 
 

KERKDIENSTEN zijn online te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1476-Grote-Kerk-Driebergen-Rijsenburg 
 
GEGEVENS BEREIKBAARHEID PREDIKANTEN:   
Ds. Gerrit van Dijk gerritvandijk@wgcatharijne.nl tel.: 06-31515565 bereikbaar: ma t/m vrij van 8.30 – 9.00 uur 
Hester van Gurp hestervangurp@wgcatharijne.nl tel.: 06-44267373 bereikbaar op de vaste werkdag woensdag 
Miriam Bierhaus miriambierhaus@wgcatharijne.nl tel: 06 2960 6012 bereikbaar: ma t/m vrij van 09:15 - 10:00 uur:  
en op dinsdag is haar vaste werkdag.  
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