NIEUWSBRIEF WIJKGEMEENTE CATHARINE 17 mei 2026

Agenda : Dinsdag 19 mei: De Magie van het geloof, Koningshof Doorn , 20.00 uur

Woensdag 20 mei: Bijbellezen, 10.30 uur in Nieuw Salem

Vrijdag 22 mei: Café Goedenavond, 20.00uur in Nieuw Salem
Feest van de Geest : zaterdag 16 en zondag 17 mei kunst te bezichtigen van 13.00 tot 17.00 uur
https://feestvandegeest.nl/heu voor de diverse locaties

COLLECTEDOEL: GZB-Wycliff

Woycliffe Bijbelvertalers richt zich op het vertalen van de Bijbel in talen waar Gods Woord nog niet
is. We willen dat iedereen Gods Woord kan begrijpen. Waarom Bijbelvertaalwerk?

Er wachten miljoenen mensen op de Bijbel in een taal die ze werkelijk begrijpen. We vertalen de
Bijbel omdat de Bijbel mensen naar Jezus Christus leidt. Als mensen de Bijbel ontvangen in hun eigen taal veranderen
levens vaak op een bijzondere manier. Dat gunnen we iedereen. Van harte aanbevolen. Uw steun is van groot belang.
Graag uw bijdrage op het bekende rek.nr. van de Diaconie: NL47 RABO 0385 2538 18 o.v.v. collecte 17 mei 2026.

JAARREKENING PGD 2025

Vanaf komende vrijdag 15 mei ligt de concept jaarrekening 2025 van de PGD voor u ter inzage op het Kerkelijk Bureau in
Nieuw Salem én is deze te vinden op www.pg-driebergen.nl op de pagina van de kerkrentmeesters. Uw vragen en/of
opmerkingen kunt u richten aan Carl Altena, kerkrentmeester, op adres c.e.altena@mac.com. De inzagetermijn
bedraagt een week en die verloopt dus op 22 mei 2026. Namens het CvK, Carl Altena

DE MAGIE VAN HET GELOOF- boekbespreking en gesprek op 19 mei in Doorn

In tijden van achterdocht en ontgoocheling groeit ons verlangen naar bezieling. Als Theoloog des Vaderlands
pelgrimeerde Kees van Ekris in 2024 door onze cultuur en ontdekte de kracht van het mythische op allerlei plekken: in
de politiek, de sport, de techniek, het theater, het laboratorium, op de Zuidas en in de Bijlmer. Hij schreef hierover het
boek ‘De magie van het geloof. Theologie over bezieling en betovering’. Deze gespreksavond wordt geleid door ds.
Sophie van den Berg-Hofstee Dinsdag 19 mei. Koningshof, Doorn. 20.00 uur. Entree €6.

Kopij voor de volgende nieuwsbrief graag véor woensdag 12.00 uur naar nieuwsbrief@wgcatharijne.nl

ORDE VAN DIENST ZONDAG 17 MEI 2026

Voorganger: Pastor Miriam Bierhaus Kosters : Flora Schipper en Jorrit Berkel
Ouderling : Gerrit Schipper Creche : Op aanvraag

Diaken : Lenie Ploeg Kindernevendienst: Liesbeth van der Kwast
Organist  : Paul van Oosten Beamisten :Ron van den Hoek en Alie
Lector : Marieke Schut Kramer

Gastvrouw : Tiny Liebeek Koffiedienst: Ella van Oostenbrugge en Felicia Frimpong

Inleiding: 7¢ zondag na Pasen

We zijn vandaag in een tussentijd, tussen Hemelvaart en Pinksteren. Christus is niet meer zichtbaar en de Geest is nog
niet gekomen. Er hangt iets in de lucht; ook de lezingen van deze ochtend dragen die spanning. In het eerste testament
spreekt Ezechiél over Gods trouw aan een volk dat verstrooid in ballingschap leeft. In Johannes 17 horen we hoe Jezus
bidt voor al zijn leerlingen; hoe hij daarin zijn leerlingen bij de Vader brengt en hen draagt — zonder dat ze nog zelf
weten hoe verder te gaan.

Orgelspel V: Uw Naam,

Welkom A: Bewaren en geloven wij.
Aansteken van de paaskaars V: In Uw Naam

Stilte A: Zijn wij één.

Psalm: 48 1-3 De Heer is groot, zijn lof weerklinkt
Bemoediging en groet

V. Wij slaan onze ogen op naar de Eeuwige

A: Die de hemel en aarde maakt.

V: Leven, met eeuwigheidswaarde, geeft U ons,
A: Dat wij U kennen.

V: U, de enige ware God,

A: Dat wij u kennen.

V; En Jezus Christus, die U gezonden hebt,

A: Dat wij U kennen.

Amen.

Kinderen gaan naar de eigen ruimte

Kyriegebed

Glorialied: 413 Grote God, wij loven U

DIENST VAN HET WOORD

Gebed

1¢ lezing: Ezechiel:39, 21-29

Lied: 126A Als God ons thuisbrengt uit onze balling-
schap 1-2

Evangelielezing: Johannes 17: 1-13
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Lied: GVL: 498 Mogen allen één zijn
Overweging
Orgelspel

Lied: ZZZ 735 Wij wachten op de Geest beloofd 1-3-5

Voorzang

Wij wachten op de Geest beloofd,
de geest van kennis, hulp en troost
Kom Geest van God, daal in ons neer

Wij wachten op de Heilige Geest
als wind die waait waarheen zij wil
die komt en gaat en ons vervult

Kom Geest van God, waai alles schoon.

Allen

3.Wij wachten op de Heilige Geest
als wijsheid die ons inzicht geeft

in wat er diep in mensen leeft

Kom, Geest van God, geef goede raad

7. Wij wachten op de Heilige Geest

als adem van het leven zelf
die dode stof tot leven wekt
Kom Geest van God, blaas leven in.

Voorzang
Wij wachten op de Geest beloofd,
de geest van kennis, hulp en troost
Kom Geest van God, daal in ons neer
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de
gemeente naar Michiel en Wijnanda Heslinga,
Oosterdwarslaan 8
Collecten : 1. GZB- Wycliff
2. Plaatselijke Kerk
Gebeden
Dankgebed — voorbeden — stil gebed — gezamenlijk
Onze Vader
Kinderen komen terug.
Slotlied: 657 Zolang wij ademhalen
Zegen
Orgelspel

De kerkenraad wenst u een goede zondag en een goede week toe.
We ontmoeten u graag voor koffie, thee of imonade in Nieuw Salem.

KERKDIENSTEN zijn online te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1476-Grote-Kerk-Driebergen-Rijsenburg
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