Projectgroep Prinsheerlijk
Mensen geven om mensen!

In onze Driebergse samenleving zijn veel mensen
met een fysieke beperking waarvoor het moeilijk is
een geschikte vakantie te vinden. En niet alleen
mensen met een fysieke beperking, maar er zijn
veel mensen die het moeilijk vinden om langere
tijd thuis weg te gaan of die het lastig vinden voor
zichzelf een geschikte vakantie te vinden of te
organiseren.

Met deze Prinsheerlijk verwendagen willen wij als
projectgroep een handreiking doen naar deze
doelgroep door een drietal dagen te organiseren,
waarbij men zich uit en toch helemaal thuis voelt.
Drie dagen met uiteenlopende thema's en vaak
verrassende programma onderdelen.

2025 met
deelnemers
bij de

. Theater
winkel

Een verwendagje waar je met elkaar in gesprek kunt
raken, samen spelletjes doen, en daar tussen door
worden mooie programma's gepresenteerd. En dan
worden er ook nog allerlei heerlijkheden voor
iedereen klaargemaakt.

De projectgroep bestaat uit helpers vanuit de
Zonnebloem en de kerk, deelname is op eigen risico.
De Diaconie van de Protestantse Kerk ondersteunt
deze dagen mee. Wij hebben er weer zin in, wie doet
er mee?

De kosten voor deze dagen zijn €17,50 per keer.
Jullie kunnen je opgeven via bijgaande opgavestrook,
telefonisch of per email.

Opgave voor n of meerdere dagen is mogelijk.
Betaling: vooraf via de bankgiro t.w.

NL57 RABO 0157 4981 23

t.n.v. Diaconie PKN Driebergen-Rijsenburg o.v.v.
Prinsheerlijk verwendagen 2026.

Bij vragen: idavanduuren@gmail.com
of tel. 06-1324 9834

.
eerlijk
Welkom vanaf 10.15 uur in

de Grote Kerkzaal van Driebergen-Rijsenburg.

Het programma eindigt om 16.00 uur.

Dit formulier bezorgen bij:

Contactpersoon:

Ida van Duuren

De Lei 84a

3971 CA Driebergen-Rijsenburg
06 1324 9834

idavanduuren@gmail.com

Mieke Nijenmanting

J.Manger Catslaan 35

3971 JM Driebergen-Rijsenburg
06 3806 3057

m.nijenmanting@ziggo.nl
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Programma woensdag 1 juli - 'Hollands Glorie op klompen'

10.30 uur Warm welkom met koffie/thee en lekkers n vrolijke klanken.
We kunnen huisjes versieren of een quiz maken. Oud-Hollandse spelletjes zoals
Sjoelen, Mens-erger-je-niet (in een nieuw jasje), Ganzenbord, of Kaarten en
Rummikub.

12.30 uur Heerlijke Hollandse verwennerijen vanuit de keuken

14.00 uur muziek/zangprogramma met Douwe de Vries and Friends,
een programma met oude bekende liedjes of muziek uit de nieuwe doos!

“Hollands Glorie op Klompen” een periode die al weer ver achter ons ligt en voor we het
weten is men vergeten hoe dat er toen allemaal uitzag en hoe men dat beleefd heeft.

We kunnen met een glimlach daaraan denken, herinneringen ophalen. Vervolgens
bedenken dat we in vele opzichten in betere tijden leven. We zien ze nog voor ons: de
dansgroepen met de ouderwetse klompendans, de spelletjesavonden met als
hoogtepunten poffertjes, pannenkoeken en bij harmonium of accordeon ‘kun je nog
zingen, zing dan mee!' Toen was geluk nog heel gewoon...

15.30 uur Na het afzakkertje gaan we weer huiswaarts
Progamma woensdag 29 juli - 'Van Mexico tot Maxima' . . . . . ..
10.30 uur Warm welkom met koffie/thee en lekkers in de warmbloedige U komt allemaal al binnen in een maximale Mexicaanse sfeer met ruisende kleurrijke

kleurrijke sfeer die de Zuid-Amerikaanse landen zo kenmerken. Om los te komen IR i ey (ElheRin L iy () e o s wel ey Caniaian geiedl

proeven we de Zuid-Amerikaanse swing en de losse sfeer in muziek en beweging!
Creatief gaan we weer uitdagingen aan in knutselen, quiz en spelletjes.

12.30 uur We laten ons weer verrassen door de creativiteit van de keuken!
14.00 uur Wat zal het vanmiddag worden? Een film, of een danskoppel
met tango, e.a. Latijns-Amerikaanse muziek of Maxima(al) beeldmateriaal?

15.30 uur Het afsluitende sapje of papje (geel en met slagroom)!

Programma woensdag 26 augustus — ‘De Gordel van Smaragd'

10.30 uur Warm welkom met koffie/thee en spekkoek? Deze dag staat in
het teken van Indonesi . We willen hier de sfeer raken en de smaak proeven van
de Pasar Malam. Een Indonesische markt met alles erop en eraan. Weer
creativiteit in het versieren van waaiers voor de warme zomer.

Heerlijke swing, carnaval of een slaapje of si sta als de zon hoog aan de hemel staat met
zo'n prachtige Mexicaanse hoed op ons gezicht en geleund tegen een cactus.

Ergens in de verte het geluid van een steelband of de melancholieke accordeon. We horen
de klanken van de Carnavalito waarmee de feestgangers in optocht naar het dorp komen.

'Indonesi , het land van de rijzende zon en de uitgestrekte sawa’s, het land van de
heerlijke hapjes en geuren, maar ook van de heerlijke tropische vruchten.

Het land van Tante Lien en de krontjong muziek. Kunnen we die sfeer deze dag
oproepen. Ondenkbaar dat het ooit Nederlands Overzees gebied is geweest, begrijpen

12.30 uur de Indonesisch getinte lunch, dat kan alleen maar smullen zijn.  wijj jets van diie sfeer van 'kassian en adoe'? Indonesi : het ademt een sfeer van
14.00 uur zang, muziek en het wordt pas echt Indonesi met Balinese geheimzinnigheid en melancholie.
danseressen! _ _ Hoe gaan wij dat vandaag ervaren?
15.30 uur Nog even ons afzakkertje en dan naar huis met zoete dromen.
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Geeft zich op voor deelname aan de volgende dagen:
0 Woensdag 1 juli
0 Woensdag 29 juli
@) Woensdag 26 augustus

uw handtekening s.v.p., deelname is op eigen risico
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